
Huifkartocht langs het Boomgaardpad 

Vertrek om 14.00 uur op onze lokatie gelegen aan het Galgeveld, 17 te Lier ACHTER de 

DONKHOEVE of een af te spreken plaats in Lier. 

Wij rijden langs rustige wegen richting Vremde waar we het mooie landelijke Boomgaardpad 

volgen. 

Aan Millegem kerk houden we even halt, een meegebrachte picknick behoort hier op deze 

rustige mooie plek tot de mogelijkheden. 

Vervolgens rijden we richting 

Ranst, terug naar Vremde en Lier 

waar we aankomen omstreeks 

17.30 uur. 

Op de huifkar is er muziek en 

drank voorzien ( aan € 1,00 stuk, fles 

wijn € 8,00 ). 

Ook wordt op ludieke wijze enige 

uitleg gegeven van de 

bezienswaardigheden en de 

kinderen krijgen de kans om zelf de 

paarden te mennen. 

De prijzen: 

De huifkar , getrokken door 2 paarden, waar tussen de 12 en de 16 personen kunnen 

meerijden kost je € 220, 00 voor de ganse  namiddag. 

Voor eventuele picknick dien je zelf te zorgen. 

Uiteraard kunnen wij dit programma nog aan uw persoonlijke wensen aanpassen. 

Paul Mariën, VZW Donktoeren. 


